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De oeroude boterham ligt onder vuur. De boterham is een term, waarmee de veganisten een probleem 

hebben. Het suggereert boter en ham. Deze vallen onder de zuivel- en vleesproducten en dat kan niet. 

Ze hebben zelfs andere namen bedacht: groentebodem, graanplak of smulsneetje…..Dit laatste kan 

wel eens verkeerd worden begrepen.  

Is dit nu weer een discussie, die in dezelfde categorie valt als die ‘wipkip’ of wonen in Koewacht, 

Leeuwarden, het zebrapad en zo kunnen we zelf nog veel meer verzinnen. Misschien iets voor een 

boekje.  

 

Nu moet je tegenwoordig ruimte geven aan iedereen; aan mens en dier. De vraag is wie er nu met 

boter op het hoofd loopt en als we zo doorgaan, is er geen droge boterham te verdienen. 

Begrippen die we te grabbel gooien. Moeten we nu alles werkelijk veranderen…..Wat de één wil, wil 

de ander niet of iets dat net is aangepast, kan eigenlijk weer niet. Het blijkt ineens seksistisch of zelfs 

grensoverschrijdend te zijn.  

Dit laatste is lastig in Europa, omdat we een tijdje geleden de binnengrenzen hebben afgeschaft. 

 

Wanneer kunnen we weer eens terug naar ‘het normale’ en daarbij is de vraag; “Wat is nog normaal?” 

Teruggaan naar vroeger levert misschien iets waardevols op.  

We groetten elkaar en mensen uit de straat kenden elkaar en waar nodig werd er voor elkaar gezorgd. 

Was het allemaal ‘koek en ei’? ( veganistisch) Neen natuurlijk niet. Er gebeurden ook gekke dingen, 

maar respect was er zeker.  

Het zomaar opblazen, omdat je het niet eens bent met iemand, gebeurde niet en moet zeker niet van 

deze tijd zijn. Rondlopen met wapens op zak, omdat je nooit weet wat er gaat gebeuren en je moet 

voorbereid zijn; te gek voor woorden! 

 

Het is een gekke tijd. Termen moeten verdwijnen of aangepast worden aan de ideeën van een paar. 

Social media zorgt wel voor de verspreiding en trendsetters beïnvloeden hele groepen, die ineens niet 

zelf meer kunnen denken. Slimmeriken worden er rijk van en velen worden erdoor getroffen. 

Het misbruiken van internet is aan de orde van de dag en velen zijn hierbij de pineut. Pineut komt 

misschien wel van ‘de pisang zijn’ of de ‘peanut’, het apennootje. In ieder geval ben je de klos en die 

werd altijd opgewonden. Of is dat ook verkeerd, maar we weten wel wat er bedoeld wordt. 

 

Moet het juist een tijd van afwinden worden, een tijd van Joris Driepinter; gezond van lijf en leden? 

Ik geloof dat dit ook alweer achterhaald is en niet meer mag. 

We hebben een tijd nodig waarbij we elkaar weer gaan respecteren en voor elkaar gaan zorgen. 

Een zorg, die ik zeker heb voor onze maatschappij, is dat ze vergrijst in rap tempo en dan is het de 

vraag wie hiervoor gaat zorgen? Bejaardentehuizen zijn wegbezuinigd, verpleeghuizen hebben een 

tekort aan bedden en personeel. Misschien maken we ons te druk om de verkeerde dingen.  

 

Blijf gezond, eet een boterham en drink een glas melk; dat mag gerust! 
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